
Windwijzer Boekwerk 
Boekbespreking ‘Empusion’ geschreven door Olga Tokarczuk. Deze roman is een briljant 
feministisch antwoord op De Toverberg van Thomas Mann.
In 1913 reist Mieczysław Wojnicz vanuit Lemberg naar een beroemd sanatorium in de 
bergen van Pruisisch Silezië. Hij neemt zijn intrek in een herenpension, waar patiënten 
onophoudelijk met elkaar filosoferen. Ondertussen raakt Mieczysław gefascineerd door 
de vele verontrustende gebeurtenissen in de omgeving. Duistere krachten hebben het 
ook op hem gemunt. Jan Haas leidt in en neemt ons mee in het verhaal.
• Maandag 19 augustus om 19.30 uur. Entree is gratis (een vrije gift bij de uitgang).

Huis vol verhalen
Je bent van harte welkom bij onze laagdrempelige gespreksgroep over de zin en onzin 
van het dagelijks leven. Een plek van ontmoeting waar jouw verhaal gehoord kan wor-
den. Het gesprek wordt geleid door ds. Hans van der Linden en ds. Bertus van Dalfsen.
• Woensdag 21 augustus om 14.00 uur

Opening expositie Michiel van den Born
Michiel tekent, schildert en aquarelleert vooral figuratief met een zachte toon en toets. 
In zijn werk is duidelijk zijn interesse voor de spanning tussen waarneming en fantasie 
zichtbaar.
• Opening expositie op zaterdag 24 augustus om 15.30 uur. De expositie is te zien tot  

1 november 2024.

Lunch op Zondag
Tijdens onze Lunch op Zondag, elke 4e zondag van de maand, ontmoet je anderen. Van 
12.30-14.30 uur heb je met elkaar een maaltijd. Een beetje zondags. Net wat luxer dan 
normaal. Maar we steken ook een kaars aan, er is een gedicht en een kort meditatief 
moment. Misschien is dat ook wel een beetje ‘zondag’.
• Zondag 25 augustus vanaf 12.15 uur. De entree bedraagt € 4,--.  

Graag aanmelden via aanmelden@dewindwijzer.nl 

PROGRAMMALADDER 
AUGUSTUS T/M OKTOBER 2024
In dit laddertje een selectie van activiteiten die de komende tijd in De Windwijzer geprogrammeerd staan. 
Voel je daarbij van harte uitgenodigd. Voor alle activiteiten van De Windwijzer kijk je op onze website  
www.dewindwijzer.nl 

Gastvrijdag en film I am Sam 
Opnieuw een gastvrijdag met een thema. Oktober is in Vlaardingen de Maand van de 
Verbinding. De film I am Sam vertelt een verhaal: hoe kun je met elkaar voor elkaar 
zorgen terwijl de gevestigde orde daar misschien wel anders over denkt. De maaltijd 
komt uit onze wereldkeuken. Hier verbinden we verschillende culturele gerechten.
Sam Dawson (Sean Penn) is verstandelijk gehandicapt en heeft het niveau van een 
zevenjarige. Toch zorgt hij met hulp van een groep buitengewone vrienden voor zijn, 
door haar moeder verstoten, dochtertje Lucy en voedt haar liefdevol op. 

• Vrijdag 25 oktober om 20.00 uur. Maaltijd: 17:30 – 19:30 uur. Entree: Totaal € 13,50. Evt. film los € 6,--  
Aanmelden via aanmelden@dewindwijzer.nl

Opening Expositie Mirjam Boomert
Mirjam werkt vanuit haar Verbeeldingsatelier aan een verscheidenheid aan
disciplines en materialen. Zij creëert met fotografie, textiel en poëzie.
•    Zaterdag 2 november om 15.30 uur. De expositie is te zien tot 3 januari 2025.

Maandagochtend Van 09.30 tot 12.00 uur Inloop, Licht op de week, Boekenmarkt en Weggeefwinkel

Van 10.00 tot 12.00 uur Diaconaal spreekuur

Dinsdagochtend Om 10.00 uur De Bovenkamer

Dinsdagmiddag Vanaf 12.15 uur De Buurtkamer

Vanaf 13.30 uur Bewegen op muziek

Woensdagochtend Van 09.30 tot 12.00 uur Het Wereld Atelier

 Van 09.30 tot 12.00 uur De Creatieve Tafel

Woensdagmiddag  Vanaf 14.30 uur De Ouderkamer en Windkracht95

3e woensdag Vanaf 14.00 uur Huis vol Verhalen

Donderdagochtend Om 10.00 uur De Bovenkamer

2e en 4e donderdag Om 17.30 uur Warm Onthaal.
LET OP: in oktober op de 1e en  3e donderdag!

Zaterdagochtend Van 09.30 tot 12.00 uur Boekenmarkt

2e zaterdag Van 09.30 tot 12.00 uur Weggeefwinkel

3e zaterdag Vanaf 09.30 tot 12.00 uur Het Repair Café

3e zondag Vanaf 15.00 uur Zin op Zondag

4e zondag (meestal) Vanaf 12.30 uur Lunch op Zondag (hou website in de gaten!)

Het vervolg: Workshop Kintsugi
Ongelukken en breuklijnen horen bij ons leven. In Japan kent men ‘Kintsugi’, dit be-
tekent ‘gouden verbinding’. Met goud- of zilverkleurige lak wordt in Japan gebroken 
keramiek gerepareerd. In de Japanse schoonheidsleer dragen de sporen van breuk en 
herstel bij aan de schoonheid van een voorwerp. Gooi dus gebroken servies niet weg, 
maar laat zien dat ongelukjes bij het leven horen door ze met trots te tonen. In deze 
workshop gaan we hier zelf mee aan de slag.
• Zaterdag 26 oktober om 10.00 uur. Graag vooraf aanmelden via aanmelden@

dewindwijzer.nl Materiaalkosten voor eigen rekening

Move with Grace: bomen in beweging
Op drie woensdagavonden willen dansdocente Josée van der Kooij en bibliodrama-do-
cent Rob van Herwaarden deelnemers in beweging brengen rond het thema ‘bomen’. 
De boom vormt in verschillende religies een symbool voor de verbinding tussen hemel 
en aarde, voor menselijke groei en onderlinge verbondenheid. In beweging, dans en 
spel verkennen we de rijkdom van die symboliek voor ons eigen leven. 
• Woensdag 23 oktober, 6 en 13 november, 19.45 - 22.00 uur. Kosten: € 10,00 per 

avond. Graag vooraf aanmelden via aanmelden@ dewindwijzer.nl

Maand van de Verbinding 
Van 26 september t/m 24 oktober wordt in Vlaardingen de Maand van de Verbinding 
georganiseerd. Platform Verbinding in de Stad zet zich in om eenzaamheid onder de aan-
dacht te brengen. En in deze maand wordt er extra aandacht besteed aan initiatieven om 
eenzaamheid bespreekbaar te maken én te verminderen. Alle activiteiten, workshops en 
ontmoetingsdagen kunt u in de bijlage in het Nieuwsblad Vlaardingen vinden (18 septem-
ber 2024). De Windwijzer is ook aangesloten bij het platform en biedt een ruim aanbod 
aan activiteiten. Op donderdag 24 oktober is er in De Windwijzer de feestelijke Slotbijeen-
komst van de Maand van de Verbinding. Tussen 14.00 - 16.00 uur.
 

De Windwijzer
Schiedamseweg 95
3134 BD  VLAARDINGEN
010 434 78 87
info@dewindwijzer.nl

KIJK VOOR DE 
VOLLEDIGE AGENDA 

OP



Hoe is het nu met…….
We hebben al drie oud-dominees en drie oud-burgemeesters te gast gehad. Dat was 
een groot succes. Dit keer komen drie gepensioneerde huisartsen uit Vlaardingen ons 
vertellen hoe ze het in Vlaardingen vonden èn hoe ze nu hun vrije tijd invullen.
We hebben voor deze middag de heren A. Kreeft, H. de Vries en R. Vervoort uitgeno-
digd. Bent u patiënt geweest bij één van de heren, dan vroeg hij vast: hoe gaat het 
nu met u? Die vraag stellen wij nu aan hen. Niet alleen hun vroegere patiënten, maar 
iedereen die hun verhalen wil horen is welkom. 
• Zaterdag 5 oktober om 15.00 uur. Inloop vanaf 14.30. Toegang gratis (vrije gift bij de 

uitgang).

Talent en kracht bij dementie …, lezing door Lydia Maathuis
… bij dementie verlies je natuurlijk niet opeens je talenten. Het is heel goed mogelijk
dat oud talent opnieuw ontdekt wordt. En dat nieuwe talenten ontdekt gaan worden. 
Vanuit de Sociale Benadering kijken we naar wat wél kan. Lydia Maathuis, coördinator 
Odensehuis De Bovenkamer, neemt u mee!
• Maandag 7 oktober om 19.30 uur. Toegang gratis (vrije gift bij de uitgang).

Kunstlezing over Jan van Eyck door Peter Thissen
Kunsthistoricus Peter Thissen geeft een lezing met lichtbeelden over Jan van Eyck. Deze 
kunstschilder brengt tussen circa 1420 en 1441 een revolutie teweeg in de geschiede-
nis van de schilderkunst in de Nederlanden. Met zijn naturalistische weergave van de
werkelijkheid en de olieverftechniek, die hij perfect beheerst, geeft Van Eyck blijk van 
een virtuositeit die nauwelijks nog geëvenaard zal worden.
• Donderdag 17 oktober om 19.30 uur. Toegangsprijs is € 5,00.

Het verhaal vooraf
We gaan in gesprek over ‘leven in gebrokenheid’ en oaseplekken midden in de woestijn 
van het leven. Oude verhalen, poëzie en eigentijdse songteksten van Nick Cave zijn
daarbij voor ons een spiegel.
• Woensdag 16 oktober om 20.00 uur. Graag vooraf aanmelden via aanmelden@

dewindwijzer.nl

Zin op Zondag: Nick Cave door de ogen van Daan Savert
Een middag waarin we op reis gaan met het leven van de Australische zanger Nick Cave.
Cave brak ooit door als punkrocker. Van ziedende punk tot tedere liefdesliederen, van
murderballads tot psalmen, Cave schreef het allemaal. Hij groeide echter uit tot een
vraagbaak voor levensvragen, mede door het verlies van twee van zijn zoons. Daan Savert
gaat in op zijn leven en muziek, mede naar aanleiding van zijn vertaling van het interview-
boek ‘Geloof, Hoop en Ravage’. Een middag over twijfel, over muziek, vrijheid en liefde.
• Zondag 20 oktober om 15.00 uur. Toegang gratis (vrije gift bij de uitgang).

Het vervolg: Aansluiten bij de Walk of Peace
Al een aantal jaar wordt in Vlaardingen de Walk of Peace gelopen. In het kader van de 
vredesweek en de andere activiteiten in De Windwijzer is het goed om bij deze wande-
ling aan te sluiten. ‘Samen voor Vrede. Nu!’ is het thema. Van harte uitgenodigd!
• Op zondag 22 september om 13.00 uur wordt gestart vanaf VluchtelingenWerk,

Rotterdamseweg 176.

Gastvrijdag met de film The Old Oak
Een bijzondere gastvrijdag! Niet op de laatste vrijdag van de maand, maar wel in de 
vredesweek in Nederland, waarin PAX Ambassade van Vrede veel meer activiteiten 
organiseert in hetzelfde thema.
Een Engelse pub, The Old Oak, wordt met sluiting bedreigd. De vaste klanten mopperen 
wat af. Juist op dat moment zorgt de huisvesting van Syrische vluchtelingen in het stadje 
voor extra onrust. Maar een onwaarschijnlijke vriendschap brengt de verschillende 
werelden voorzichtig tot elkaar, met The Old Oak als gezamenlijk middelpunt. In The
Old Oak gloort er hoop!
• Vrijdag 20 september om 20.00 uur. Maaltijd: 17:30 – 19:30 uur. Entree: 

Totaal € 13,50; evt. film los € 6,-. Aanmelden via aanmelden@dewindwijzer.nl

Oostwijk Klassiek
Op zondag 29 september is er weer Oostwijk Klassiek in De Windwijzer. Het Agathe En-
semble treedt voor u op met muziek van de componisten Janacek, Bartok en Shostako-
vich. Het belooft weer een mooie muzikale middag met elkaar te worden.
• Zondag 29 september van 15.30. Entree € 12,50. 

Aanmelden via aanmelden@dewindwijzer.nl

AI Ontrafeld (Kunstmatige intelligentie), lezing door Erik Ammerlaan
Artificial intelligence (AI), oftewel kunstmatige intelligentie, is hét gespreksonderwerp 
van de laatste anderhalf jaar. In deze lezing gaat informatica-deskundige Erik Ammer-
laan verder dan de hype: wat is AI nu eigenlijk? Nagespeeld wordt hoe een computer 
“leert”, waarmee u tegelijkertijd inzicht krijgt in hoe het bedoeld of onbedoeld “fout” 
kan gaan.
• Maandag 30 september om 19.30 uur. Toegang is gratis (vrije gift bij de uitgang).

Gastvrijdag met de film Pride
Een bijzondere gastvrijdag! Niet op de laatste vrijdag van de maand, maar wel een start 
van de Roze Maand, de Regenboogmaand, in Vlaardingen, waarin Vlaardingen veel 
meer activiteiten organiseert in hetzelfde thema. Een komische film die speelt in de
jaren ’80 van de vorige eeuw, in een mijnwerkersdorp in Engeland. Een groep homosek-
suele activisten haalt geld op om families van stakende mijnwerkers te ondersteunen. 
Maar de bond lijkt gegeneerd om de donatie in ontvangst te nemen. Dit leidt tot ont-
roerende en komische taferelen.
• Vrijdag 4 oktober om 20.00 uur. Maaltijd: 17.30 – 19.30 uur; Entree: gratis. 

Aanmelden via aanmelden@dewindwijzer.nl

Film: Rocco & Sjuul
Voor mantelzorgster en oma Sjuul gaat het leven zijn gangetje totdat ze haar jeugdliefde 
weer ontmoet, de avontuurlijke en flamboyante Rocco met wie ze vroeger heeft ge-
danst. Hun opbloeiende verliefdheid zorgt voor onenigheid in de families. Durven Rocco 
en Sjuul tot ontevredenheid van hun omgeving toch voor elkaar te kiezen? Is het ooit te 
laat om opnieuw te beginnen …?
• Vrijdag 30 augustus om 20.00 uur. Entree € 6,--

Kennismaken met de letterkunst, kalligraferen kun je leren.
Eén ontspannende en creatieve workshop waarbij jezelf aan de slag gaat met kalligrafie. 
Wij kiezen deze avond voor de westerse kalligrafie o.l.v. de heer Arslan, zodat je zelf 
kunt ervaren hoe het is om te kalligraferen. Koffie, thee en materialen voor de work-
shop worden door ons verzorgd.
• Donderdag 5 september van 20.00-21.30 uur. Graag vooraf aanmelden via 

aanmelden@dewindwijzer.nl. Entree is gratis (een vrije gift bij de uitgang).

Windwijzer Wijzer: Het Zoutpad
Op maandagavond 9 september komen Rob van Herwaarden en Tineke Franssen iets 
vertellen over het boek “Het Zoutpad”. In aansluiting daarop vertellen zij over hun eigen 
wandeltocht over het South West Coast Path en laten daarbij lichtbeelden zien.
Het belooft een boeiende avond te worden.
• Maandag 9 september om 19.30 uur. Toegang gratis (vrije gift bij de uitgang).

Windwijzer Vinyl – wees welkom met je favoriete vinyl
CD, DVD of Spotify? Nee, even terug naar vinyl. Je eigen favoriete lp’s of singles meene-
men naar de zolder van De Windwijzer. En daar, samen met andere muziekliefhebbers, 
luisteren naar prachtige muziek op vinyl en er met elkaar lekker over praten. Wat vind 
je dan zo mooi, welke herinnering heb je erbij, etc.? Doe je mee? We zien je wel ver-
schijnen.
• Donderdag 12 september vanaf 19.30 uur. Toegang gratis (vrije gift bij de uitgang).

Het verhaal vooraf
In de week voorafgaand aan de vredesweek, gaan we met elkaar in gesprek over een 
visioen van vrede aan de hand van oude en eigentijdse teksten. Dick Pranger (zie Zin op 
Zondag) ging op vredesmissie en wij zoeken naar hoe wij hier en nu én samen kunnen 
bouwen aan een vreedzamere toekomst.
• Woensdag 11 september om 20.00 uur. Graag vooraf aanmelden via aanmelden@

dewindwijzer.nl

Zin op Zondag: Een legerpredikant op missie
Op de eerste zondag van de vredesweek is onze gast een voormalig legerpredikant: ds. 
Dick Pranger. Hij werd uitgezonden naar oorlogsgebieden als Irak en Afghanistan. Hij 
komt ons vertellen over wat hij meemaakte. Hoe houden militairen (vaak jonge men-
sen) het uit in de spanning van een crisisgebied waar geweld niet geschuwd wordt? Wat 
doet het met je als je ver van huis aan oorlogsgeweld wordt blootgesteld? En welke rol 
kan een predikant daar spelen? 
• Zondag 15 september om 15.00 uur. Toegang gratis (vrije gift bij de uitgang).

WILT U MAANDELIJKS OP DE HOOGTE WORDEN GEHOUDEN VAN DE
PROGRAMMERING? STUUR DAN UW EMAILADRES NAAR
COMMUNICATIE@DEWINDWIJZER.NL

Heeft u programmasuggesties? 
Mail die dan naar programmacommissie@dewindwijzer.nl

Let op: deze bijeenkomst is verplaatst naar 19 september



Hoe is het nu met…….
We hebben al drie oud-dominees en drie oud-burgemeesters te gast gehad. Dat was 
een groot succes. Dit keer komen drie gepensioneerde huisartsen uit Vlaardingen ons 
vertellen hoe ze het in Vlaardingen vonden èn hoe ze nu hun vrije tijd invullen.
We hebben voor deze middag de heren A. Kreeft, H. de Vries en R. Vervoort uitgeno-
digd. Bent u patiënt geweest bij één van de heren, dan vroeg hij vast: hoe gaat het 
nu met u? Die vraag stellen wij nu aan hen. Niet alleen hun vroegere patiënten, maar 
iedereen die hun verhalen wil horen is welkom. 
• Zaterdag 5 oktober om 15.00 uur. Inloop vanaf 14.30. Toegang gratis (vrije gift bij de 

uitgang).

Talent en kracht bij dementie …, lezing door Lydia Maathuis
… bij dementie verlies je natuurlijk niet opeens je talenten. Het is heel goed mogelijk 
dat oud talent opnieuw ontdekt wordt. En dat nieuwe talenten ontdekt gaan worden. 
Vanuit de Sociale Benadering kijken we naar wat wél kan. Lydia Maathuis, coördinator 
Odensehuis De Bovenkamer, neemt u mee!
• Maandag 7 oktober om 19.30 uur. Toegang gratis (vrije gift bij de uitgang).

Kunstlezing over Jan van Eyck door Peter Thissen
Kunsthistoricus Peter Thissen geeft een lezing met lichtbeelden over Jan van Eyck. Deze 
kunstschilder brengt tussen circa 1420 en 1441 een revolutie teweeg in de geschiede-
nis van de schilderkunst in de Nederlanden. Met zijn naturalistische weergave van de 
werkelijkheid en de olieverftechniek, die hij perfect beheerst, geeft Van Eyck blijk van 
een virtuositeit die nauwelijks nog geëvenaard zal worden.
• Donderdag 17 oktober om 19.30 uur. Toegangsprijs is € 5,00.

Het verhaal vooraf 
We gaan in gesprek over ‘leven in gebrokenheid’ en oaseplekken midden in de woestijn 
van het leven. Oude verhalen, poëzie en eigentijdse songteksten van Nick Cave zijn 
daarbij voor ons een spiegel.
• Woensdag 16 oktober om 20.00 uur. Graag vooraf aanmelden via aanmelden@

dewindwijzer.nl 

Zin op Zondag: Nick Cave door de ogen van Daan Savert 
Een middag waarin we op reis gaan met het leven van de Australische zanger Nick Cave. 
Cave brak ooit door als punkrocker. Van ziedende punk tot tedere liefdesliederen, van 
murderballads tot psalmen, Cave schreef het allemaal. Hij groeide echter uit tot een 
vraagbaak voor levensvragen, mede door het verlies van twee van zijn zoons. Daan Savert 
gaat in op zijn leven en muziek, mede naar aanleiding van zijn vertaling van het interview-
boek ‘Geloof, Hoop en Ravage’. Een middag over twijfel, over muziek, vrijheid en liefde. 
• Zondag 20 oktober om 15.00 uur. Toegang gratis (vrije gift bij de uitgang).

Het vervolg: Aansluiten bij de Walk of Peace
Al een aantal jaar wordt in Vlaardingen de Walk of Peace gelopen. In het kader van de 
vredesweek en de andere activiteiten in De Windwijzer is het goed om bij deze wande-
ling aan te sluiten. ‘Samen voor Vrede. Nu!’ is het thema. Van harte uitgenodigd!
• Op zondag 22 september om 13.00 uur wordt gestart vanaf VluchtelingenWerk, 

Rotterdamseweg 176.

Gastvrijdag met de film The Old Oak
Een bijzondere gastvrijdag! Niet op de laatste vrijdag van de maand, maar wel in de 
vredesweek in Nederland, waarin PAX Ambassade van Vrede veel meer activiteiten 
organiseert in hetzelfde thema.
Een Engelse pub, The Old Oak, wordt met sluiting bedreigd. De vaste klanten mopperen 
wat af. Juist op dat moment zorgt de huisvesting van Syrische vluchtelingen in het stadje 
voor extra onrust. Maar een onwaarschijnlijke vriendschap brengt de verschillende 
werelden voorzichtig tot elkaar, met The Old Oak als gezamenlijk middelpunt. In The 
Old Oak gloort er hoop!
• Vrijdag 20 september om 20.00 uur. Maaltijd: 17:30 – 19:30 uur. Entree:  

Totaal € 13,50; evt. film los € 6,-. Aanmelden via aanmelden@dewindwijzer.nl 

Oostwijk Klassiek
Op zondag 29 september is er weer Oostwijk Klassiek in De Windwijzer. Het Agathe En-
semble treedt voor u op met muziek van de componisten Janacek, Bartok en Shostako-
vich. Het belooft weer een mooie muzikale middag met elkaar te worden.
• Zondag 29 september van 15.30. Entree € 12,50.  

Aanmelden via aanmelden@dewindwijzer.nl

AI Ontrafeld (Kunstmatige intelligentie), lezing door Erik Ammerlaan
Artificial intelligence (AI), oftewel kunstmatige intelligentie, is hét gespreksonderwerp 
van de laatste anderhalf jaar. In deze lezing gaat informatica-deskundige Erik Ammer-
laan verder dan de hype: wat is AI nu eigenlijk? Nagespeeld wordt hoe een computer 
“leert”, waarmee u tegelijkertijd inzicht krijgt in hoe het bedoeld of onbedoeld “fout” 
kan gaan.
• Maandag 30 september om 19.30 uur. Toegang is gratis (vrije gift bij de uitgang).

Gastvrijdag met de film Pride
Een bijzondere gastvrijdag! Niet op de laatste vrijdag van de maand, maar wel een start 
van de Roze Maand, de Regenboogmaand, in Vlaardingen, waarin Vlaardingen veel 
meer activiteiten organiseert in hetzelfde thema. Een komische film die speelt in de 
jaren ’80 van de vorige eeuw, in een mijnwerkersdorp in Engeland. Een groep homosek-
suele activisten haalt geld op om families van stakende mijnwerkers te ondersteunen. 
Maar de bond lijkt gegeneerd om de donatie in ontvangst te nemen. Dit leidt tot ont-
roerende en komische taferelen.
• Vrijdag 4 oktober om 20.00 uur. Maaltijd: 17.30 – 19.30 uur; Entree: gratis.  

Aanmelden via aanmelden@dewindwijzer.nl 

Film: Rocco & Sjuul
Voor mantelzorgster en oma Sjuul gaat het leven zijn gangetje totdat ze haar jeugdliefde 
weer ontmoet, de avontuurlijke en flamboyante Rocco met wie ze vroeger heeft ge-
danst. Hun opbloeiende verliefdheid zorgt voor onenigheid in de families. Durven Rocco 
en Sjuul tot ontevredenheid van hun omgeving toch voor elkaar te kiezen? Is het ooit te 
laat om opnieuw te beginnen …?
• Vrijdag 30 augustus om 20.00 uur. Entree € 6,--

Kennismaken met de letterkunst, kalligraferen kun je leren.
Eén ontspannende en creatieve workshop waarbij jezelf aan de slag gaat met kalligrafie. 
Wij kiezen deze avond voor de westerse kalligrafie o.l.v. de heer Arslan, zodat je zelf 
kunt ervaren hoe het is om te kalligraferen. Koffie, thee en materialen voor de work-
shop worden door ons verzorgd.
• Donderdag 5 september van 20.00-21.30 uur. Graag vooraf aanmelden via  

aanmelden@dewindwijzer.nl. Entree is gratis (een vrije gift bij de uitgang).

Windwijzer Wijzer: Het Zoutpad
Op maandagavond 9 september komen Rob van Herwaarden en Tineke Franssen iets 
vertellen over het boek “Het Zoutpad”. In aansluiting daarop vertellen zij over hun eigen 
wandeltocht over het South West Coast Path en laten daarbij lichtbeelden zien.
Het belooft een boeiende avond te worden.
• Maandag 9 september om 19.30 uur. Toegang gratis (vrije gift bij de uitgang).

Windwijzer Vinyl – wees welkom met je favoriete vinyl
CD, DVD of Spotify? Nee, even terug naar vinyl. Je eigen favoriete lp’s of singles meene-
men naar de zolder van De Windwijzer. En daar, samen met andere muziekliefhebbers, 
luisteren naar prachtige muziek op vinyl en er met elkaar lekker over praten. Wat vind 
je dan zo mooi, welke herinnering heb je erbij, etc.? Doe je mee? We zien je wel ver-
schijnen.
• Donderdag 12 september vanaf 19.30 uur. Toegang gratis (vrije gift bij de uitgang).

Het verhaal vooraf
In de week voorafgaand aan de vredesweek, gaan we met elkaar in gesprek over een 
visioen van vrede aan de hand van oude en eigentijdse teksten. Dick Pranger (zie Zin op 
Zondag) ging op vredesmissie en wij zoeken naar hoe wij hier en nu én samen kunnen 
bouwen aan een vreedzamere toekomst.
• Woensdag 11 september om 20.00 uur. Graag vooraf aanmelden via aanmelden@

dewindwijzer.nl

Zin op Zondag: Een legerpredikant op missie
Op de eerste zondag van de vredesweek is onze gast een voormalig legerpredikant: ds. 
Dick Pranger. Hij werd uitgezonden naar oorlogsgebieden als Irak en Afghanistan. Hij 
komt ons vertellen over wat hij meemaakte. Hoe houden militairen (vaak jonge men-
sen) het uit in de spanning van een crisisgebied waar geweld niet geschuwd wordt? Wat 
doet het met je als je ver van huis aan oorlogsgeweld wordt blootgesteld? En welke rol 
kan een predikant daar spelen? 
• Zondag 15 september om 15.00 uur. Toegang gratis (vrije gift bij de uitgang).

WILT U MAANDELIJKS OP DE HOOGTE WORDEN GEHOUDEN VAN DE 
PROGRAMMERING? STUUR DAN UW EMAILADRES NAAR 
COMMUNICATIE@DEWINDWIJZER.NL

Heeft u programmasuggesties? 
Mail die dan naar programmacommissie@dewindwijzer.nl



Hoe is het nu met…….
We hebben al drie oud-dominees en drie oud-burgemeesters te gast gehad. Dat was 
een groot succes. Dit keer komen drie gepensioneerde huisartsen uit Vlaardingen ons 
vertellen hoe ze het in Vlaardingen vonden èn hoe ze nu hun vrije tijd invullen.
We hebben voor deze middag de heren A. Kreeft, H. de Vries en R. Vervoort uitgeno-
digd. Bent u patiënt geweest bij één van de heren, dan vroeg hij vast: hoe gaat het 
nu met u? Die vraag stellen wij nu aan hen. Niet alleen hun vroegere patiënten, maar 
iedereen die hun verhalen wil horen is welkom. 
• Zaterdag 5 oktober om 15.00 uur. Inloop vanaf 14.30. Toegang gratis (vrije gift bij de 

uitgang).

Talent en kracht bij dementie …, lezing door Lydia Maathuis
… bij dementie verlies je natuurlijk niet opeens je talenten. Het is heel goed mogelijk 
dat oud talent opnieuw ontdekt wordt. En dat nieuwe talenten ontdekt gaan worden. 
Vanuit de Sociale Benadering kijken we naar wat wél kan. Lydia Maathuis, coördinator 
Odensehuis De Bovenkamer, neemt u mee!
• Maandag 7 oktober om 19.30 uur. Toegang gratis (vrije gift bij de uitgang).

Kunstlezing over Jan van Eyck door Peter Thissen
Kunsthistoricus Peter Thissen geeft een lezing met lichtbeelden over Jan van Eyck. Deze 
kunstschilder brengt tussen circa 1420 en 1441 een revolutie teweeg in de geschiede-
nis van de schilderkunst in de Nederlanden. Met zijn naturalistische weergave van de 
werkelijkheid en de olieverftechniek, die hij perfect beheerst, geeft Van Eyck blijk van 
een virtuositeit die nauwelijks nog geëvenaard zal worden.
• Donderdag 17 oktober om 19.30 uur. Toegangsprijs is € 5,00.

Het verhaal vooraf 
We gaan in gesprek over ‘leven in gebrokenheid’ en oaseplekken midden in de woestijn 
van het leven. Oude verhalen, poëzie en eigentijdse songteksten van Nick Cave zijn 
daarbij voor ons een spiegel.
• Woensdag 16 oktober om 20.00 uur. Graag vooraf aanmelden via aanmelden@

dewindwijzer.nl 

Zin op Zondag: Nick Cave door de ogen van Daan Savert 
Een middag waarin we op reis gaan met het leven van de Australische zanger Nick Cave. 
Cave brak ooit door als punkrocker. Van ziedende punk tot tedere liefdesliederen, van 
murderballads tot psalmen, Cave schreef het allemaal. Hij groeide echter uit tot een 
vraagbaak voor levensvragen, mede door het verlies van twee van zijn zoons. Daan Savert 
gaat in op zijn leven en muziek, mede naar aanleiding van zijn vertaling van het interview-
boek ‘Geloof, Hoop en Ravage’. Een middag over twijfel, over muziek, vrijheid en liefde. 
• Zondag 20 oktober om 15.00 uur. Toegang gratis (vrije gift bij de uitgang).

Het vervolg: Aansluiten bij de Walk of Peace
Al een aantal jaar wordt in Vlaardingen de Walk of Peace gelopen. In het kader van de 
vredesweek en de andere activiteiten in De Windwijzer is het goed om bij deze wande-
ling aan te sluiten. ‘Samen voor Vrede. Nu!’ is het thema. Van harte uitgenodigd!
• Op zondag 22 september om 13.00 uur wordt gestart vanaf VluchtelingenWerk, 

Rotterdamseweg 176.

Gastvrijdag met de film The Old Oak
Een bijzondere gastvrijdag! Niet op de laatste vrijdag van de maand, maar wel in de 
vredesweek in Nederland, waarin PAX Ambassade van Vrede veel meer activiteiten 
organiseert in hetzelfde thema.
Een Engelse pub, The Old Oak, wordt met sluiting bedreigd. De vaste klanten mopperen 
wat af. Juist op dat moment zorgt de huisvesting van Syrische vluchtelingen in het stadje 
voor extra onrust. Maar een onwaarschijnlijke vriendschap brengt de verschillende 
werelden voorzichtig tot elkaar, met The Old Oak als gezamenlijk middelpunt. In The 
Old Oak gloort er hoop!
• Vrijdag 20 september om 20.00 uur. Maaltijd: 17:30 – 19:30 uur. Entree:  

Totaal € 13,50; evt. film los € 6,-. Aanmelden via aanmelden@dewindwijzer.nl 

Oostwijk Klassiek
Op zondag 29 september is er weer Oostwijk Klassiek in De Windwijzer. Het Agathe En-
semble treedt voor u op met muziek van de componisten Janacek, Bartok en Shostako-
vich. Het belooft weer een mooie muzikale middag met elkaar te worden.
• Zondag 29 september van 15.30. Entree € 12,50.  

Aanmelden via aanmelden@dewindwijzer.nl

AI Ontrafeld (Kunstmatige intelligentie), lezing door Erik Ammerlaan
Artificial intelligence (AI), oftewel kunstmatige intelligentie, is hét gespreksonderwerp 
van de laatste anderhalf jaar. In deze lezing gaat informatica-deskundige Erik Ammer-
laan verder dan de hype: wat is AI nu eigenlijk? Nagespeeld wordt hoe een computer 
“leert”, waarmee u tegelijkertijd inzicht krijgt in hoe het bedoeld of onbedoeld “fout” 
kan gaan.
• Maandag 30 september om 19.30 uur. Toegang is gratis (vrije gift bij de uitgang).

Gastvrijdag met de film Pride
Een bijzondere gastvrijdag! Niet op de laatste vrijdag van de maand, maar wel een start 
van de Roze Maand, de Regenboogmaand, in Vlaardingen, waarin Vlaardingen veel 
meer activiteiten organiseert in hetzelfde thema. Een komische film die speelt in de 
jaren ’80 van de vorige eeuw, in een mijnwerkersdorp in Engeland. Een groep homosek-
suele activisten haalt geld op om families van stakende mijnwerkers te ondersteunen. 
Maar de bond lijkt gegeneerd om de donatie in ontvangst te nemen. Dit leidt tot ont-
roerende en komische taferelen.
• Vrijdag 4 oktober om 20.00 uur. Maaltijd: 17.30 – 19.30 uur; Entree: gratis.  

Aanmelden via aanmelden@dewindwijzer.nl 

Film: Rocco & Sjuul
Voor mantelzorgster en oma Sjuul gaat het leven zijn gangetje totdat ze haar jeugdliefde 
weer ontmoet, de avontuurlijke en flamboyante Rocco met wie ze vroeger heeft ge-
danst. Hun opbloeiende verliefdheid zorgt voor onenigheid in de families. Durven Rocco 
en Sjuul tot ontevredenheid van hun omgeving toch voor elkaar te kiezen? Is het ooit te 
laat om opnieuw te beginnen …?
• Vrijdag 30 augustus om 20.00 uur. Entree € 6,--

Kennismaken met de letterkunst, kalligraferen kun je leren.
Eén ontspannende en creatieve workshop waarbij jezelf aan de slag gaat met kalligrafie. 
Wij kiezen deze avond voor de westerse kalligrafie o.l.v. de heer Arslan, zodat je zelf 
kunt ervaren hoe het is om te kalligraferen. Koffie, thee en materialen voor de work-
shop worden door ons verzorgd.
• Donderdag 5 september van 20.00-21.30 uur. Graag vooraf aanmelden via  

aanmelden@dewindwijzer.nl. Entree is gratis (een vrije gift bij de uitgang).

Windwijzer Wijzer: Het Zoutpad
Op maandagavond 9 september komen Rob van Herwaarden en Tineke Franssen iets 
vertellen over het boek “Het Zoutpad”. In aansluiting daarop vertellen zij over hun eigen 
wandeltocht over het South West Coast Path en laten daarbij lichtbeelden zien.
Het belooft een boeiende avond te worden.
• Maandag 9 september om 19.30 uur. Toegang gratis (vrije gift bij de uitgang).

Windwijzer Vinyl – wees welkom met je favoriete vinyl
CD, DVD of Spotify? Nee, even terug naar vinyl. Je eigen favoriete lp’s of singles meene-
men naar de zolder van De Windwijzer. En daar, samen met andere muziekliefhebbers, 
luisteren naar prachtige muziek op vinyl en er met elkaar lekker over praten. Wat vind 
je dan zo mooi, welke herinnering heb je erbij, etc.? Doe je mee? We zien je wel ver-
schijnen.
• Donderdag 12 september vanaf 19.30 uur. Toegang gratis (vrije gift bij de uitgang).

Het verhaal vooraf
In de week voorafgaand aan de vredesweek, gaan we met elkaar in gesprek over een 
visioen van vrede aan de hand van oude en eigentijdse teksten. Dick Pranger (zie Zin op 
Zondag) ging op vredesmissie en wij zoeken naar hoe wij hier en nu én samen kunnen 
bouwen aan een vreedzamere toekomst.
• Woensdag 11 september om 20.00 uur. Graag vooraf aanmelden via aanmelden@

dewindwijzer.nl

Zin op Zondag: Een legerpredikant op missie
Op de eerste zondag van de vredesweek is onze gast een voormalig legerpredikant: ds. 
Dick Pranger. Hij werd uitgezonden naar oorlogsgebieden als Irak en Afghanistan. Hij 
komt ons vertellen over wat hij meemaakte. Hoe houden militairen (vaak jonge men-
sen) het uit in de spanning van een crisisgebied waar geweld niet geschuwd wordt? Wat 
doet het met je als je ver van huis aan oorlogsgeweld wordt blootgesteld? En welke rol 
kan een predikant daar spelen? 
• Zondag 15 september om 15.00 uur. Toegang gratis (vrije gift bij de uitgang).

WILT U MAANDELIJKS OP DE HOOGTE WORDEN GEHOUDEN VAN DE 
PROGRAMMERING? STUUR DAN UW EMAILADRES NAAR 
COMMUNICATIE@DEWINDWIJZER.NL

Heeft u programmasuggesties? 
Mail die dan naar programmacommissie@dewindwijzer.nl



Windwijzer Boekwerk 
Boekbespreking ‘Empusion’ geschreven door Olga Tokarczuk. Deze roman is een briljant 
feministisch antwoord op De Toverberg van Thomas Mann.
In 1913 reist Mieczysław Wojnicz vanuit Lemberg naar een beroemd sanatorium in de 
bergen van Pruisisch Silezië. Hij neemt zijn intrek in een herenpension, waar patiënten 
onophoudelijk met elkaar filosoferen. Ondertussen raakt Mieczysław gefascineerd door 
de vele verontrustende gebeurtenissen in de omgeving. Duistere krachten hebben het 
ook op hem gemunt. Jan Haas leidt in en neemt ons mee in het verhaal.
• Maandag 19 augustus om 19.30 uur. Entree is gratis (een vrije gift bij de uitgang).

Huis vol verhalen
Je bent van harte welkom bij onze laagdrempelige gespreksgroep over de zin en onzin 
van het dagelijks leven. Een plek van ontmoeting waar jouw verhaal gehoord kan wor-
den. Het gesprek wordt geleid door ds. Hans van der Linden en ds. Bertus van Dalfsen.
• Woensdag 21 augustus om 14.00 uur

Opening expositie Michiel van den Born
Michiel tekent, schildert en aquarelleert vooral figuratief met een zachte toon en toets. 
In zijn werk is duidelijk zijn interesse voor de spanning tussen waarneming en fantasie 
zichtbaar.
• Opening expositie op zaterdag 24 augustus om 15.30 uur. De expositie is te zien tot  

1 november 2024.

Lunch op Zondag
Tijdens onze Lunch op Zondag, elke 4e zondag van de maand, ontmoet je anderen. Van 
12.30-14.30 uur heb je met elkaar een maaltijd. Een beetje zondags. Net wat luxer dan 
normaal. Maar we steken ook een kaars aan, er is een gedicht en een kort meditatief 
moment. Misschien is dat ook wel een beetje ‘zondag’.
• Zondag 25 augustus vanaf 12.15 uur. De entree bedraagt € 4,--.  

Graag aanmelden via aanmelden@dewindwijzer.nl 

PROGRAMMALADDER 
AUGUSTUS T/M OKTOBER 2024
In dit laddertje een selectie van activiteiten die de komende tijd in De Windwijzer geprogrammeerd staan. 
Voel je daarbij van harte uitgenodigd. Voor alle activiteiten van De Windwijzer kijk je op onze website  
www.dewindwijzer.nl 

Gastvrijdag en film I am Sam 
Opnieuw een gastvrijdag met een thema. Oktober is in Vlaardingen de Maand van de 
Verbinding. De film I am Sam vertelt een verhaal: hoe kun je met elkaar voor elkaar 
zorgen terwijl de gevestigde orde daar misschien wel anders over denkt. De maaltijd 
komt uit onze wereldkeuken. Hier verbinden we verschillende culturele gerechten.
Sam Dawson (Sean Penn) is verstandelijk gehandicapt en heeft het niveau van een 
zevenjarige. Toch zorgt hij met hulp van een groep buitengewone vrienden voor zijn, 
door haar moeder verstoten, dochtertje Lucy en voedt haar liefdevol op. 

• Vrijdag 25 oktober om 20.00 uur. Maaltijd: 17:30 – 19:30 uur. Entree: Totaal € 13,50. Evt. film los € 6,--  
Aanmelden via aanmelden@dewindwijzer.nl

Opening Expositie Mirjam Boomert
Mirjam werkt vanuit haar Verbeeldingsatelier aan een verscheidenheid aan
disciplines en materialen. Zij creëert met fotografie, textiel en poëzie.
•    Zaterdag 2 november om 15.30 uur. De expositie is te zien tot 3 januari 2025.

Maandagochtend Van 09.30 tot 12.00 uur Inloop, Licht op de week, Boekenmarkt en Weggeefwinkel

Van 10.00 tot 12.00 uur Diaconaal spreekuur

Dinsdagochtend Om 10.00 uur De Bovenkamer

Dinsdagmiddag Vanaf 12.15 uur De Buurtkamer

Vanaf 13.30 uur Bewegen op muziek

Woensdagochtend Van 09.30 tot 12.00 uur Het Wereld Atelier

 Van 09.30 tot 12.00 uur De Creatieve Tafel

Woensdagmiddag  Vanaf 14.30 uur De Ouderkamer en Windkracht95

3e woensdag Vanaf 14.00 uur Huis vol Verhalen

Donderdagochtend Om 10.00 uur De Bovenkamer

2e en 4e donderdag Om 17.30 uur Warm Onthaal.
LET OP: in oktober op de 1e en  3e donderdag!

Zaterdagochtend Van 09.30 tot 12.00 uur Boekenmarkt

2e zaterdag Van 09.30 tot 12.00 uur Weggeefwinkel

3e zaterdag Vanaf 09.30 tot 12.00 uur Het Repair Café

3e zondag Vanaf 15.00 uur Zin op Zondag

4e zondag (meestal) Vanaf 12.30 uur Lunch op Zondag (hou website in de gaten!)

Het vervolg: Workshop Kintsugi
Ongelukken en breuklijnen horen bij ons leven. In Japan kent men ‘Kintsugi’, dit be-
tekent ‘gouden verbinding’. Met goud- of zilverkleurige lak wordt in Japan gebroken 
keramiek gerepareerd. In de Japanse schoonheidsleer dragen de sporen van breuk en 
herstel bij aan de schoonheid van een voorwerp. Gooi dus gebroken servies niet weg, 
maar laat zien dat ongelukjes bij het leven horen door ze met trots te tonen. In deze 
workshop gaan we hier zelf mee aan de slag.
• Zaterdag 26 oktober om 10.00 uur. Graag vooraf aanmelden via aanmelden@

dewindwijzer.nl Materiaalkosten voor eigen rekening

Move with Grace: bomen in beweging
Op drie woensdagavonden willen dansdocente Josée van der Kooij en bibliodrama-do-
cent Rob van Herwaarden deelnemers in beweging brengen rond het thema ‘bomen’. 
De boom vormt in verschillende religies een symbool voor de verbinding tussen hemel 
en aarde, voor menselijke groei en onderlinge verbondenheid. In beweging, dans en 
spel verkennen we de rijkdom van die symboliek voor ons eigen leven. 
• Woensdag 23 oktober, 6 en 13 november, 19.45 - 22.00 uur. Kosten: € 10,00 per 

avond. Graag vooraf aanmelden via aanmelden@ dewindwijzer.nl

Maand van de Verbinding 
Van 26 september t/m 24 oktober wordt in Vlaardingen de Maand van de Verbinding 
georganiseerd. Platform Verbinding in de Stad zet zich in om eenzaamheid onder de aan-
dacht te brengen. En in deze maand wordt er extra aandacht besteed aan initiatieven om 
eenzaamheid bespreekbaar te maken én te verminderen. Alle activiteiten, workshops en 
ontmoetingsdagen kunt u in de bijlage in het Nieuwsblad Vlaardingen vinden (18 septem-
ber 2024). De Windwijzer is ook aangesloten bij het platform en biedt een ruim aanbod 
aan activiteiten. Op donderdag 24 oktober is er in De Windwijzer de feestelijke Slotbijeen-
komst van de Maand van de Verbinding. Tussen 14.00 - 16.00 uur.
 

De Windwijzer
Schiedamseweg 95
3134 BD  VLAARDINGEN
010 434 78 87
info@dewindwijzer.nl
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